
De kunst van 
rituelen

(of kunst als ritueel)



Dit ben ik





Dit ben ik ook...
Eind februari 2023 kreeg ik de diagnose 
schildklierkanker. 

Op 15 maart 2023 ging mijn schildklier 
verwijderd worden. Ik wachtte op een uitslag 
of de kankercellen goedaardig of kwaadaardig 
waren…

Een periode met veel onzekerheid. 

Voor de operatie en de behandeling  wilde ik 
“iets voor mezelf doen”, een ritueel. 



Een fotoshoot
Een fotoshoot als ritueel!

Input van bevriende ritueelbegeleiders. Ik 
koos wat bij me paste. 

Een moment voor mezelf: alle emoties 
mochten er zijn.

Voordien en nadien: reflectie. 

Delen op sociale media => verbondenheid







Verschillende 
lagen
“Iets van mij”

“Safe space” creëren

Reflecteren enerzijds + tastbare vorm 
anderzijds



Een tweede 
stap

Portretten schilderen van foto’s => een niet 
geplande stap

Tijd nemen voor wat ik echt graag doe

Kiezen voor mezelf en mijn dromen











'Alone we climb 
rocks, together we 
climb mountains'



Wie ben ik?
Wat doe ik? 
Waar droom ik 
van? 











Dankjewel voor 
jullie aandacht!
Volg me op sociale media @tranenenkippenvel


